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Teksten audiotour (door Patrick De Rynck) in de tentoonstelling Theodoor
Rombouts

0. Welkom

Harteliijk welkom in het MSK hier in Gent! U beleeit zo meteen een primeur: voor de
eerste keer ooit krijgt de schilder Theodoor Rombouts een tentoonstelling over ziin
werk, een kleine vier eeuwen na ziin dood. Met Rombouts belanden we in de
baroktijd van Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck, én van net na de Italiaan
Caravaggio, drie reuzen uit de schilderkunst. Hen ontmoeten we zo meteen nog. We
reizen naar het 179¢-eeuwse Antwerpen, Rome, Firenze en Mechelen, én we belanden
ook in Gent, want ook hier was Thedoor Rombouts actief. Het MSK is de trotse
eigenaar van drie werken van hem. U ontdekt ze zo meteen. Veel kijk- en
luisterplezier! Deze hele tour duurt zowat 45 minuten.

1. Bartolomeo Maniredi, Christus verdrijit de wisselaars uit de
tempel, ca. 1616-1617.

Aan het begin van onze audiotour reizen we naar Italié. De twintiger Theodoor
Rombouts, een geboren Antwerpenaar, woonde lange tijd in Rome en Firenze. Het
ziin jaren die hem mee hebben gevormd. In de periode waarin Rombouts,
vermoedelijk in 1616, naar Italié trekt, schildert Bartolomeo Maniredi dit doek: we
zien Christus die niet zonder fysiek geweld geldwisselaars wegjaagt uit de tempel,
een scene uit het evangelie. De figuren zijn levensecht en expressief, het decor is
donker en onbestemd, het taiereel oogt erg levendig. Maniredi schildert in de stijl
van de geniale vernieuwer Caravaggio. Hij is in zijn tijd even gereputeerd.

In 1616 is Caravaggio tien jaar weg uit Rome en al zes jaar dood, na turbulente laatste
levensjaren. Maar in de Eeuwige Stad maakte Rombouts ongetwiifeld kennis met het
revolutionaire werk van Caravaggio. Ziin invloed bleef groot. Vandaar het woord
caravaggisme. We gebruiken het voor schilders van wie het werk door Caravaggio is
beinvloed. Maniredi behoorde tot de eerste generatie caravaggisten. Ook Theodoor
Rombouts is een caravaggist.

Rond 1625 keert Rombouts terug naar Antwerpen. In zijin Antwerpse jaren schildert
ook hij het tafereel met Christus die commercanten uit de tempel ranselt. U ziet hier
twee voorbeelden: misschien is het kleinste doek een modello, een voorstudie voor
het grote werk. Rombouts toont met dit heitige, emotionele tafereel dat hij een
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caravaggist is. Daar getuigen de zuil en de dramatische houdingen van de volkse
personages van. Tegeliik zet hij het tafereel naar zijn hand: kijk bijvoorbeeld links
onder naar het stilleven met boeken en papieren. En let zeker op het kleurenpalet,
een belangriik facet van Rombouts’ schilderkunst. Die combinatie van invloed en
eigenheid zullen we op deze tentoonstelling vaker zien. Theodoor Rombouts is een
caravaggist, maar hij is ook veel meer dan dat ene etiket.

Al in 1637 sterit Rombouts. Hij is dan veertig jaar jong. Ook Maniredi stierf op zijn
veertigste.

2. Theodoor Rombouts, De verloochening van Petrus

Als hij nog als twintiger in Italié verbliift, schildert Theodoor Rombouts dit
langwerpige doek. De bebaarde kale man rechts is het hooidpersonage van het
dramatische tafereel: het is de apostel Petrus die in de nacht van Jezus’ arrestatie tot
drie keer toe liegt dat hij Christus niet kent. Hier doet hij dat voor een gezelschap van
kaartspelende mannen en soldaten, in een donkere herberg. Uit hun blikken spreekt
ongeloof. Let ook op het sieervolle spel van licht en donker. Dat is een
hoofdkenmerk van het caravaggisme, de Caravaggio-stiil zeg maar. Net zoals de
levendige, realistische figuren.

Als ie het thema van dit werk niet kent, dan lijkt het een tafereel uit het dagelijks
leven: opschudding in een herberg, of zoiets. Taferelen uit het dagelijkse leven, dat
noemen we in de schilderkunst genretaierelen. Die genretaferelen maken mee de
kracht en het belang van het werk van Theodoor Rombouts uit. Hij en zijn atelier
schilderden er véél, zoals we verderop nog zullen zien.

Rombouts was een vernieuwer in het genre: hij bracht in de genreschilderkunst van
de Zuidelijke Nederlanden Italiaanse dynamiek binnen. Dynamiek op z'n Caravaggio’s.
Met dus ook dat opvallende, filmische spel van licht en donker.

Kijk zeker ook naar de twee andere nachtelijke doeken hier. Ze beelden hetzelide
tafereel uit: Petrus die liegt dat hij Christus niet kent. Ook die twee werken zijn van de
hand van caravaggisten.

3. Theodoor Rombouts, Heilige Sebastiaan

Het is een populair thema in de schilder- en de beeldhouwkunst: de heilige martelaar
Sebastiaan die aan een boom is vastgebonden en doorboord wordt - of zal worden -
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door een regen van piilen. Voor schilders was dit een alibi om een jeugdig mannelijk
naakt te schilderen. Déze Sebastiaan van Theodoor Rombouts is meer dan
manshoog.

De achtergrond van dit doek is donker en onbestemd: dat kennen we van Caravaggio.
Net als het effectvolle en contrastrijke spel met felbelichte en schaduwrijke
onderdelen. Rombouts speelt dat spel hier om het naakte lichaam van Sebastiaan
stevig te kunnen uitlichten. En met Sebastiaans lendendoek van blauwe zijde brengt
hij een prachtig kleuraccent aan. Theodoor Rombouts speelt ook graag met
levendige kleuren.

We hadden het nog niet over het besnorde gezicht van de jonge Sebastiaan, die naar
boven Kkijkt, op zoek naar Gods hulp in zijn hachelijke positie. ‘Levensecht’ is een
woord dat bij Caravaggio en zijn navolgers vaak valt. Dal naturale, in het Italiaans.
Daar getuigt ook Sebastiaans gezicht van.

Dit doek hangt normaal in een kathedraal op het eiland Malta. Rombouts schilderde
het in zijn Italiaanse jaren, die duurden van 1616 tot 1625. Uit die periode kennen we
maar weinig werken van hem.

4. Theodoor Rombouts, Heraclitus en Democritus

We kijken naar twee mannen van verschillende generaties. De ene heeft het
zichtbaar naar zijn zin, de oudere man lijkt bittere tranen te wenen. Voor dit
wonderlijke duo liggen twee opengeslagen en twee gesloten boeken. Links staat een
wereldbol. Kijk zeker even naar het kleine, dikke, gesloten boek, want daar signeerde
en dateerde de maker zijn werk: T. Rombouts is de naam. En hij maakte dit werk in
de jaren 1620. Het laatste ciifer is jammer genoeg onleesbaar.

Wat stelt dit voor? Wie ziin deze twee heren? We zien ze ook op andere schilderijen
hier in de buurt, met daarbij een werk van niemand minder dan Peter Paul Rubens.
Dat is het schilderij met de opvallende wereldbol.

De twee heren heten Demokritos en Herakleitos, twee Oudgriekse filosoien.
Demokritos is de vrolijke helit van het duo, Herakleitos ziijn sombere wederhelit.
Over hen werd al in de oudheid verteld dat ze bij het zien van alle dofife ellende in de
wereld heel verschillend reageerden: de joviale Demokritos begon onbedaarliik te
lachen, Herakleitos vond het allemaal maar intriest. Dat contrast werd een populair
thema, vooral in de Italiaanse schilderkunst vanaf de 16% eeuw. Voor schilders was
het een kans om mannen met emoties levensecht op doek te brengen.
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Kijk op Rombouts’ werk naar de kale achtergrond, de levendige gezichten van de
mannen van wie we maar de helft van hun lichaam zien, hun heftige gebaren...
Allemaal zijn dat kenmerken die teruggaan op Caravaggio, de man die de
schilderkunst rond 1600 ingrijpend vernieuwde. Je ontdekt ze ook op twee
schilderijen hier vlakbij waar de twee filosoien eveneens op figureren, elk apart. Dat
ziin twee werken van Hendrick ter Brugghen. Net zoals Rombouts was Ter Brugghen
een caravaggist.

5. Theodoor Rombouts, De triktrakspelers

Kijk eerst even naar de rand van het bakspel, op de tafel met het prachtige kleed:
daar leest u dat Theodoor Rombouts dit werk heeft g¢emaakt, in 1634. Op het
schilderij wordt een stokoud en nog altiid populair spel gespeeld: triktrak of
pietijesbak, heet het in het Nederlands, backgammon in het Engels. We kijken naar
een bont gezelschap van mannen, vrouwen en kinderen van diverse generaties. De
meesten zijn nauwelijks bezig met het centrale spel op de tafel.

De meest opvallende figuur concentreert zich wél op dat spel. Hij staat met zijn rug
naar ons en draagt theatrale kleren in geel en rood. Deze man maakt hier als het
ware een driedimensionaal schilderij van. Een repoussoir-figuur, heet dat procedé
en Rombouts gebruikt het vaak, in het spoor van, jawel, Caravaggio. Ook caravaggesk
ziin het bontgekleurde kostuum, het abrupt aisniiden van figuren en de
aanwezigheid van een oudere vrouw. Tegelijk doen het kleurenpalet en de setting
van dit doek aan een Vlaamse meester als Van Dyck denken. Ook Van Dyck gebruikte
bijvoorbeeld vaak een opgehangen gordiin om reliéf te brengen in een schilderij.
Rombouts mengt hier dus diverse tradities. In dat mengen is hij meesterlijk.

Spelleties spelen werd door de kerk vaak veroordeeld in Rombouts’ tijd. Het zou
leiden tot luiheid, verslaving en geweld. Anderen vonden spelletjes juist educatief en
een mooi tijdverdriif. Op dit doek is geen sprake van ruzie, drankmisbruik of andere
vriijpostigheden. Is het daarom dat Rombouts hier zijn vrouw Anna van Thielen en
hun zesjarig dochtertje Anna Maria liet figureren? Je ziet ze links. De repoussoir-
figuur zou een zeliportret zijn, maar dat is veel minder zeker.

6. Theodoor Rombouts, Kaartspelend gezelschap

Een kale ruimte met links schaduw. Het licht komt van rechts. Een langgerekte tafel
met een blauwgriis laken erop en met viif personages. We zien maar de helit van hun



Tekst audiotour - Theodoor Rombouts - door Patrick De Rynck voor MSK Gent

lichaam. De soldaat met de pluimhoed in het midden trekt onze blik het schilderij
binnen. De figuren behoren tot verschillende generaties en dragen bevreemdende
kleren. Tegelijk lijken ze realistisch. Let ook op hun handenspel. Er wordt een
kaartspel gespeeld. De man rechts lijkt vals te willen spelen. En de oudere vrouw
uiterst rechts lijkt iets te regelen voor een wiindrinkende jongeman, misschien wel
in haar bordeel.

Alweer mogen we hier één naam droppen: Caravaggio. Hij is de schilder die caié- en
straattaferelen met kaartspelers, muzikanten, koppelaarsters en drinkebroers rond
1600 populair maakte in Rome. Vermoedelijk was Bartolomeo Manfiredi een leerling
van hem, en via de invloedriike Manfredi zetten ook jonge Nederlandse en Noord-
Franse schilders zich in Rome aan het schilderen van genretaferelen op z'n
Caravaggio’s. Die waren zeer gegeerd bij kopers. Veel van deze schilders verbleven
een tijd in de Eeuwige Stad. Ze woonden in mekaars omgeving, niet ver van de
huidige Spaanse Trappen.

Bij hen ook Theodoor Rombouts, die in zijn genretaferelen bijzonder veel zorg
besteedde aan het weergeven van objecten en van stoffen, én aan zijn kleurenpalet.
Na ziin terugkeer in Antwerpen schilderde Rombouts samen met
ateliermedewerkers heel wat genretaferelen. Dat moet een winstgevende business
ziin geweest.

7. Theodoor Rombouts, Allegorie van de viif zintuigen

1632. Antoon Triest, bisschop van Gent, betaalt Theodoor Rombouts de mooie som
van 600 gulden voor het grote doek Allegorie van de vijf zintuigen. Deze mecenas en
kunstverzamelaar had het werk bij de schilder besteld. Nu is het een pronkstuk en
publiekslieveling uit de collectie van het MSK.

De titel zegt wat we zien: viif volks ogende mannen belichamen de viif zintuigen. Volg
even mee, van links naar rechts. De oudere man links, met knijpbril en spiegel, stelt
het zicht voor. De muzikant met de theorbe is het gehoor, en de blinde man in het
midden de tastzin. Hij voelt aan een beeldhouwwerk uit de oudheid. Dan komt de
half ontblote jongeman met het glas wiin en de karaf: de smaak. Rechts tot slot zien
we de geur. Er is nog zoveel meer te bewonderen op dit bijzonder rijke werk. Geef uw
zicht rustig de kost en let zeker op de prachtig weergegeven attributen. Weet ook dat
de volkse, realistische figuren herinneren aan Caravaggio, terwiil de architectuur en
het decor meer aan Van Dyck doen denken. Die typisch Romboutsiaanse mix

ontmoeten we op deze expo vaker.
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Maar waarom bestelt een katholieke bisschop zo’n groot en duur werk over de
zintuigen? Vermoedelijk omdat er achter een voorstelling als deze een boodschap
schuilt: onze zintuigen vormen de verbinding tussen onze ziel en de buitenwereld,
vond men in de 16% en begin 17% eeuw. Dankzij onze zintuigen kunnen we Gods
wereld verkennen en proberen te vatten. Zolang we er maar geen misbruik van
maken en te veel van onze zintuigen genieten...

Een schilderij als dit diende onder meer om over zo'n thema te converseren met
elkaar. Ga gerust uw gang!

8. Theodoor Rombouts, De schenker

Een jongeman met een sympathiek gezicht vult van op een royale hoogte een beker,
met een kan. Hij doet letterlijk water bij de wiin. Ondanks zijn theatrale kledij oogt
deze kerel volks, zoals dat heet, alsof hij van de straat is geplukt om als model dienst
te doen. Dat is wat ook over Caravaggio’s manier van werken werd gezegd: dat hij zijin
heiligen en ziin Maria’s in de straten van Rome oppikte.

Water bij de wijn doen, dat staat voor een kwaliteit van mensen. Een deugd, zoals dat
wat ouderwets heet. En die deugd is matigheid. In het Latijn: temperantia. Volgens de
traditie wordt Temperantia, een vrouwelijk woord, in de schilderkunst door een
vrouw voorgesteld. Dat is hier dus niet het geval. Met andere woorden: Rombouts
zette de traditie naar zijn hand en maakte vooral een voorstelling die aangenaam is
om naar te kijken. Maar de boodschap bliift dezelfde: wees sober. Doe water bij je
wiin. Geniet met mate. Met matigheid.

9. Cluster instrumenten

Chitarra batente. Dulciaan. Theorbe en luit. Altschalmei. Viool... Het ziin de
welluidende namen van de oude instrumenten die we hier hebben verzameld.
Theodoor Rombouts vond het correct weergeven van objecten, dus ook van
muziekinstrumenten, erg belangrijk. Dat is de reden waarom we ze u hier laten zien.
70 kunt u de instrumenten rustig vergelijken met wat u op de doeken van Rombouts
en zijn collega’s ziet.

Een schilder als Rombouts was vertrouwd met de instrumenten én ook met de
manier waarop je ze bespeelde: de positie van de handen, de houding van het
lichaam... Er was in het Antwerpen van ziin tiid een levendige muziekscene, net als in
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Rome, waar hij als twintiger een tijd woonde. Vrienden en collega’s musiceerden in
herbergen en in de salons van de burgers die ook de opdrachtgevers van de
schilders waren. En er waren bovendien nauwe muzikale banden tussen [talié en
Vlaanderen, met veel over-en-weergereis.

De realistische weergave van de instrumenten en muzikanten mag ons intussen niet
doen vergeten dat er met muziek en musiceren allerlei bijbetekenissen verbonden
waren, positieve en negatieve. Muziek, dat betekent harmonie - ook in figuurlijke zin
- maar muziek is ook vluchtig en kan allerlei lage lusten opwekken. Bij de
instrumenten was er een hiérarchie: je had er van hoog en van laag allooi. Dat wisten
kunstschilders. Een tip: als u op een schilderij een instrument op de grond ziet
liggen, dan gaat het vermoedelijk om een ‘laag’ instrument.

10. Theodoor Rombouts, De luitspeler

Mannen en vrouwen die muziek spelen, alleen, met z'n tweeén in gezelschap... We
zien ze in dit luik van de tentoonstelling defileren, in doeken van diverse schilders.
Muzikanten ziin een populair thema bij caravaggisten, in het spoor van de meester
zeli. Caravaggio schilderde inderdaad diverse versies van een luitspeler, al dan niet
met zangers. Ook ziin erg invloedrijke leerling Bartolomeo Maniredi bracht
musicerende gezelschappen in beeld.

Deze luitspeler is een werk van Theodoor Rombouts. We zien een wat bizar,
ouderwets geklede man die voor een onbestemde achtergrond luit speelt en ons
tegelijk doordringend aankijkt. Kenners van oude instrumenten wiizen erop hoe
correct Rombouts die instrumenten weergeetit, tot in de kleinste details. Het was
voor hem een manier om uit te pakken met zijn talenten. Voor het Turkse tafeltapiit
geldt precies hetzelide: kijk naar de details.

We kennen maar liefst twaali versies van dit schilderij: de luitspeler was een van
Rombouts’ meest succesvolle motieven, die hij dan ook gretig schilderde en
verkocht. De luit was in zijn tijd bijzonder populair. Rond dit werk hangt ook een wat
vreemde sfeer: kijk naar het smoelwerk van de man, de overdreven pluimen op ziin
hoed én de vier snaren die er maar losjes bij hangen. Is dit misschien een verlopen
muzikant? Die aan lager wal is geraakt? Door de muziek misschien?
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11. Luisterfragmenten bij muziekinstrumenten (referenties)
Altviool

P. Phalesius (1510-1575), Ce qui m’est deu & ordonné - Gaillarde, 1571, La Compagnie
des Violons du Roy

Luit

E. Adriaensen (ca. 1554-1604), Almande Prince Philippe Malfeyt

Teorbe

A. Piccinini (1566-1638), Toccata 20, Philippe Malfeyt

Chitarrone

G. Kapsberger (1580-1651), Toccata I'Arpeggiata, Rolf Lislevand

Altschalmei
https://[www.youtube.com/watch?v=kmebD71AxmO&ab_channel=MIMBrussels

Aline Hopchet plays "La Spagna" composed by Francisco de la Torre (1483)
Alto shawm, Eric Moulder, Leek, UK, 2018 (copy from original Renaissance
instruments)

Recorded at the MIM’s concert hall, 21.10.2019, under the supervision of Géry
Dumoulin (curator wind instruments)

Video, sound & editing: Matthieu Thonon

© MIM, Brussels, 2021

Dulciaan
https://[www.youtube.com/watch?v=c741QY01D7Q&ab_channel=MIMBrussels

Aline Hopchet plays "Magnificat Quia fecit” composed by Cristébal de Morales (1545)
Tenor dulcian in C, Eric Moulder, Leek (UK), 2018 (copy from original Renaissance
instruments)

Recorded at the MIM’s concert hall, 21.10.2019, under the supervision of Géry
Dumoulin (curator wind instruments)

Video, sound & editing: Matthieu Thonon

© MIM, Brussels, 2021


https://www.youtube.com/watch?v=kmebD71Axm0&ab_channel=MIMBrussels
https://www.youtube.com/watch?v=c74IQY01D7Q&ab_channel=MIMBrussels
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12. Theodoor Rombouts, Allegorie van het schepengerecht van
Gedele

We ziin in Gent beland! Alleen al de indrukwekkende omvang van dit doek met zijin
piramideachtige compositie toont dat dit voor Rombouts een belangriike,
prestigieuze opdracht moet zijn geweest. Hij was dan ook veel meer dan een
schilder van genretaierelen en dan een Caravaggio-kloon. Op dit opus magnum
bijvoorbeeld zie je een mix van invloeden uit Italié en van Zuid-Nederlandse
schilders, type Rubens en Van Dyck. In Rombouts’ Antwerpse tijd waren zij de
marktleiders.

Maar waar kijken we naar, op een doek dat tot 2007 in het Gentse stadhuis hing en
nu tot de collectie van het MSK behoort? Rombouts werkte eraan van maart 1627 tot
april 1628. De opdracht kwam van het stadsbestuur, meer bepaald van de
schepenbank van Gedele, een beleidsorgaan dat je kunt vergelijken met een
vredegerecht en tegelijk met een weeshuis. De acht schepenen zitten links en rechts
op de trappen. De boodschap is: in Gent wordt er rechtvaardig bestuurd en het gaat
de stad voor de wind.

De compositie is evenwichtig en het decor doet antiek-Romeins aan. Bovenaan
troont Gent, in de gedaante van een vrouw. Ze zit onder een baldakiin en heeit viif
weeskinderen onder haar hoede. In het midden onderaan stellen drie vrouwen drie
kwaliteiten voor van een rechtbank: matigheid bijvoorbeeld doet water bij de wijn. En
de vrouw die kracht voorstelt, omklemt een zuil. De rest van de figuren laten zien dat
het goed gaat met Gent: zo stelt de liggdende naakte man de Schelde voor, de rivier die
welvaart brengt. Kijk naar z’n hoorn des overvloeds. De vrouw rechts van hem is de
Leie.

1628 is een topjaar voor Theodoor Rombouts. Hij wordt dan verkozen tot deken van
het Antwerpse Sint-Lucasgilde, dat de belangen van schilders behartigt. Dat is een
prestigieuze functie.

13. Theodoor Rombouts, De kruisafneming

Enkele van zijn grootste opdrachten kreeg de Antwerpenaar Theodoor Rombouts uit
Gent. Dit is een prachtig voorbeeld: een kruisaineming uit 1629. We kijken naar het
diep emotionele moment waarop het lijkbleke lichaam van de dode Christus
voorzichtig van het kruis wordt getild, in het bijziin van zijn naasten en met de hulp
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van vrienden. De opdracht kwam van bisschop Antoon Triest van Gent en het doek
hangt nog altiid in de Sint-Baafskathedraal, waarvoor Rombouts het heeft
geschilderd, voor boven een van de altaren.

1629, dat is zowat 15 jaar nadat Rubens zijn befaamde kruisaineming voor de
kathedraal van Antwerpen maakte. We noemen dat werk niet toevallig: Rombouts
kende ongetwiifeld Rubens’ kruisaineming en liet er zich hier door inspireren. Dat zie
je onder meer aan de diagonaal opgebouwde compositie.

We noemen Rubens, maar Kkijk in deze buurt zeker ook naar het grote doek met de
zogenaamde graflegging, het moment waarop Jezus’ lijk in het graf wordt gelegd. Dat
werk is van de hand van Abraham Janssen van Nuyssen. Die prominente Antwerpse
schilder was de belangrijkste leermeester van Theodoor Rombouts in zijn
geboortestad. Janssens invloed op Rombouts was groot. Het was vermoedelijk ook
hij die de jonge Rombouts na zijn leertiid aanspoorde om naar Italié te trekken, zoals
Janssen ook zelf had gedaan.

14. Theodoor Rombouts, Sint-Franciscus in extase

‘De heilige Franciscus, in zwijm gevallen, wordt door twee engelen ondersteund’: zo
omschriift een onbekende Italiaanse auteur rond 1640 dit doek van ‘Theodoor de
Vlaming, zoals hij Theodoor Rombouts noemt. Dit is een altaarstuk. We zien Sint-
Franciscus op een kantelmoment in zijn leven: hij beleeft een visioen en in zijin
handen verschiinen de stigmata: Franciscus kreeg dezelide wonden als Christus aan
het kruis! Engelen snellen hem te hulp en een collega, broeder Leo, is getuige van het
gebeuren. De extatische en bewusteloze Franciscus was begin 179 eeuw erg populair
in de schilderkunst in Italié. Ook Caravaggio bracht het thema in beeld.

Rombouts maakte dit werk voor de kerk Santi Simone e Giuda in Firenze. Daar hangt
het nog altijd! Het is Rombouts enige openbare opdracht in Italié waar we weet van
hebben. Hij schilderde het doek rond 1623, precies 400 jaar geleden. Twee jaar later,
in 1625, was Rombouts terug in Antwerpen.

15. Theodoor Rombouts, De graflegging

In deze zaal maken we kennis met de schilder Theodoor Rombouts die werkte in

opdracht van overheden als de stad Gent en van religieuze opdrachtgevers. Ook

10



Tekst audiotour - Theodoor Rombouts - door Patrick De Rynck voor MSK Gent

deze Graflegging, een kleiner werk, is daar een voorbeeld van. Rombouts maakte het
voor de Mechelse kerk Onze-Lieve-Vrouw over de Dijle.

Het is een mooie gelegenheid om u de echtgenote van Theodoor Rombouts voor te
stellen: Anna van Thielen was namelijk een Mechelse. Ze behoorde tot een adellijke
familie die handel dreef en ook politieke functies bekleedde. Anna trouwde in 1627
met Rombouts. Het is opvallend dat haar man nadien uit Mechelen een aantal
opdrachten in de religieuze sfeer kreeg. Daar zullen de connecties van de familie Van
Thielen ongetwijield een rol in hebben gespeeld.

De eerste decennia van de 179 eeuw, de tijd van Rombouts, waren een drukke tijd
voor veel schilders: na de Beeldenstormen van de decennia voordien moesten veel
geplunderde kerken en kloosters weer met katholieke kunst worden gevuld. Ook in
Mechelen, de hooidstad van katholiek Vlaanderen.

16. Theodoor Rombouts en atelier, De tandentrekker

Acht versies, talrijke kopieén en talloze gravures: zo populair was het onderwerp ‘de
tandentrekker’ zoals Theodoor Rombouts het in beeld heeit gebracht, met alle
verbazend realistische voorwerpen die daarbij horen. Rombouts moet goed
verdiend hebben aan het thema.

U ziet in deze omgeving twee voorbeelden van die productie. We ziin ook bijzonder
trots dat we u Rombouts’ prototype kunnen tonen: De tandentrekker van Caravaggio
himseli! Rombouts moet dat werk bij de Medici in Firenze hebben gezien. Het maakt
nog eens duidelijk hoe groot de invloed van de Italiaan op de Antwerpenaar
Rombouts was. Zeker in genretaferelen zoals dit. Kijk naar het spel met licht en
donker, de compositie, de kleuren, de interactie tussen de personages, de figuur van
de oude man met knijpbril en de oude vrouw... Caravaggio was overigens niet de
bedenker van het thema ‘de tandentrekker’. Al in de 16% eeuw kennen we uit de
Nederlanden voorbeelden, onder meer van de grote Jheronimus Bosch.

Tandpiin was uiteraard ook in de 17%¢ eeuw een ellendige kwaal. Er is een groot
verschil met onze behandelingen: verdoving bestond nog niet, ook niet bij het
trekken van tanden getrokken. De bijbehorende grimassen waren voor schilders
heerlijk visueel materiaal. Zeker voor caravaggisten, die hielden van rauw realisme
en van personages en taferelen uit het leven van alledag. Daar was een klandizie
voor, ook hier in Gent. Zo is het doek Bij de tandentrekker uit de collectie van het
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MSK vermoedelijk besteld door bisschop Antoon Triest van Gent, die we hier al
hebben ontmoet. Het gaat om een atelierwerk.

Sommige onderzoekers zien in het personage van de tandentrekker die ons
griinzend aankijkt een zeliportret van Theodoor Rombouts...

17. Theodoor Rombouts, Christus in het huis van Marta en Maria

In dit luik van de tentoonstelling maakt u kennis met weer een ander facet van
Theodoor Rombouts’ werk: zijn samenwerking met collega’s. Het kwam in de 17%
eeuw heel vaak voor dat twee of zelis drie schilders aan hetzelide doek werkten.
ledereen stond dan in voor het onderdeel waarin hij of zij gespecialiseerd was. Of liet
dat over aan medewerkers in het atelier.

Laten we kijken naar dit imposante en kleurriike taiereel uit het evangelie: Christus is
op bezoek bij de zussen Marta en Maria. De personages ziin van de hand van
Theodoor Rombouts: ze dragen rijkelijke §ewaden en er is een intense interactie. Kijk
naar het spel van hun handen en hun blikken. Het lijkt wel toneel. En dan is er het
virtuoze stilleven met groenten en wild, een lust voor het oog. Dat is dan weer de
verdienste van schilder Adriaen Van Utrecht, een leeftijdgenoot van Rombouts die
ook in Antwerpen werkte en met wie Theodoor Rombouts wel vaker samenwerkte.
Het moet geklikt hebben tussen de twee.

Er hangen hier in de buurt nog twee voorbeelden van de samenwerking tussen
Rombouts en Van Utrecht. Het gaat om twee zogenaamde ‘keukenstukken’, met twee
keer een verliefd koppel. U weet intussen wie wat heeft geschilderd.

En als u nu, aan het eind van de tentoonstelling, denkt: hm, figuur X of Y heb ik
precies al eens eerder gezien, dan is dat terecht. Rombouts werkte met vaste
modellen, die dus in een aantal van zijin werken terugkeren.

18. Theodoor Rombouts, Muzikaal gezelschap met Bacchus

We eindigen de tentoonstelling feestelijk met enkele vrolijke gezelschappen,
drinkend, luisterend naar muziek, kaartspelend... Feesttaferelen als deze zijn
populair bij caravaggisten als Theodoor Rombouts. Hier zijn de blikvangers links de
luitspeler met de pluimhoed die naar ons Kijkt — en dus niet naar het muziekboekie
voor hem - en rechts de vrouw die letterlijk het glas heft en als het ware een
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stilleven van iruit in haar armen houdt. Zij is een soort van vrouwelijke Bacchus, een
zeldzaam personage in de schilderkunst.

Bij het koppel achteraan legt de vrouw haar hand op de arm van de man. Hun
zangboekies zijn nog dicht en ze kijken naar hetzelfde punt ergens buiten het
schilderij. De man wijst naar de luitspeler. En die luitspeler lijkt op... Theodoor
Rombouts zoals we hem kennen van een portret door Anthony Van Dyck. Is dit dan
een zelfportret? Het antwoord op die vraag is genuanceerd: voor kopers van een
werk als dit was het zeker aantrekkeliik dat de schilder zelf erin figureert. Maar een
echt portret is dit toch ook weer niet: Rombouts was, voor zover bekend, geen
muzikant en ook de kledij van deze man zal niet zijin dageliikse outfit zijn geweest. Je
kunt dit hoogstens een verdoken portret noemen.

19. Paulus Pontius (naar Anthony van Dyck), gravure

Dit is ‘m dan: Theodoor Rombouts, zoals de grote Anthony van Dyck hem heeft
geportretteerd. Paulus Pontius maakte deze gravure naar dat portret. Van Dyck is de
maker van een soort visueel who is who, waarin hij belangriike figuren uit de politiek
en cultuur van zijn tiid in beeld bracht. Ook Theodoor Rombouts maakt dus deel uit
van dat selecte gezelschap. Het zegt veel over Rombouts’ reputatie.

Van Dyck portretteert hem hier op de rug, met z'n gezicht in driekwartprofiel.
Rombouts’ rechterhand zien we niet, en ziin linker houdt hij opvallend voor zich uit.
Dat is een pose die we kennen uit het werk van... Theodoor Rombouts. Van Dyck wist
dat uiteraard.

Het Latijnse opschrift laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Schilder van
menselijke figuren in Antwerpen’, staat er. En dat klopt, zoals u intussen weet.
Theodoor Rombouts was een schilder van mensen.
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